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DIDIER MAGHE:

Ken je de Maghiérs al? Dit opgewekte,
lieflijke en aardige volkje kreeg letterlijk
gestalte door het enorme talent van Didier
Maghe. "Vroeger schilderde ik, maar
opeens kreeg ik een teken ... Het duurde
even voor ik begreep dat het deze schep-
seltjes waren, die me vroegen om hen te
helpen." Na een gesprek met een vriendin
leidden die ‘buitenaardse’ tekens tot het
ontstaan van de Maghiérs. "Hun naam
hebben ze te danken aan hun schepper.
(knipoogt) De mensen gelukkig maken en
het geluk rond hen verspreiden, dat is hun
doel. Wanneer je ze bekijkt, gebeurt er iets
magisch: je begint te lachen, eerst voor-
zichtig, maar al snel uitbundig." De zachte,
ronde vormen van deze kleine, goedlachse
wezens betoveren de toeschouwers. "De
Maghiérs zijn net kinderen, maar dan
met fantastische vaardigheden die ze
niet zomaar tentoonspreiden.

Ze spelen graag en zijn heel
nieuwsgierig." Didier Maghe
igebruikt nu eens brons voor
kleinere formaten, en dan weer
synthetische materialen voor de
grotere exemplaren. "Sommige
Maghiérs bevatten binnenin

een ware sterrenhemel. Ze
schitteren van binnenuit!" Het
hele jaar door kun je deze gekke
mannetjes bezichtigen bij galerij
Modus 8 in Sint-Martens-Latem,
waar je ze ook kunt adopteren.

www.maghe.info
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