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Tout a commencé il y a quelques

région on le considére au choi
Il a méme changé son nom
Sa devise : "Maghien un

rs "

En effet, il prétend entendre des
voix et €tre en communication
avec un peuple extraterrestre :
celui des ‘maghiens’.

lls ont d’abord envahi ses réves
avant de s'imposer a lui par le
biais de ses pinceaux et de
s'installer sur ses toiles.

Plus tard ils se sont sentis a
I'étroit dans cet univers plat et
ils ont quitté leurs toiles au pro-
fit de la '3 dimensions’.

Ils voulaient parler, alors I'ar-
tiste est passé a I'animation en
Flash.

Mais les maghiens n'en ont
jamais assez, ils ont tant de cho-
ses a raconter !

Et deux ouvrages écrits et illus-
trés de la main de l'artiste ont
fait suite a cette grande aventure
pour sortir de presse en 2008,

D’aprés l'auteur, les maghiens
existeraient depuis la nuit des
temps, enfin c’est ce qu'il pré-
tend !

‘Transfert au pays des
maghiens’ est I'histoire de Dédé,
un garcon pas trés heureux qui
va faire la connaissance de Max,
le maghien. Cette rencontre va
permettre a Dédé, le temps
d’'une nuit, de faire un voyage
éclair au pays des maghiens.

dans I'atelier de I'artiste plasticien Didier N
illuminé, un utopiste, un philosophe ou ui
maintenant ‘le maghien’.

Dessin vectonsé sur PC
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Croquis au marqueur

Bien entendu, le bonheur sera
au rendez-vous !

Ce conte dont un CD audio sera
bientot disponible, distille des
valeurs essentielles telles que le
respect, la générosité, la tolé-
rance ainsi que l'estime de soi et
des autres.

Dans l'ouvrage ‘Les maghiens —
Légendes revisitées’, 4 1égendes
vieilles de plusieurs siécles sont
revisitées par les maghiens.
Mais peut-étre le mot ‘révélées’
serait-il plus adapté ? En effet,

Le parcours de Didier
Maghe

Insolite, I'histoire des
maghiens, a dépassé depuis
longtemps les limites de nos
frontieres comme en
témoignent les nombreuses
expositions individuelles en
Belgique et a I'étranger.
Nous retiendrons entre
autres : Bruxelles, Paris,
Amsterdam, La Haye, pour
n'en citer que quelques-unes.
Plusieurs reportages télévisés
lui ont été consacrés
notamment un passage sur la
RTBF en 2007 dans I'émission
‘Au quotidien’.

dans chacune de ces petites his-
toires nos amis auraient agi en
acteurs discrets !

Réve ou réalité ? Didier Maghe
termine en disant : "Peut-étre
finalement c’est aussi simple que
cela : un réve auguel on se cram-
ponne jusqu'a ce qu'il devienne
une réalité !"

D’oli viennent-ils, qui sont-
ils, que font-ils ?

C’est a ces questions que Didier
Maghe répond lors des visites
qu'il organise dans son atelier
de Morlanwelz. a
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Futures expositions (2009)

En février, une exposition rétrospective intitulée
‘Les maghiens - De l'enfer au paradis’ sera
organisée par le centre culturel ‘Le sablon’ de
Carniéres. Une autre exposition suivra a la

Galerie Art Pero a Crupet.

Pour de plus amples informations :

Didier Maghe

Rue des Violettes 11
7140 Morlanwelz
+32/(0)64 44 11 12
http: //www.maghe.info

Visite de latelier sur rendez-vous
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naar van de maand:

Alles is enkele jaren geleden b
zijn streek wordt hij, naar ke
dromer. Hij heeft zelfs zijn na

Zijn levensmotto: “Eenmaal maghiér,

2 voorgoed!”

Hij beweert inderdaad stemmen te
horen en in verbinding te staan
met een buitenaards volk: dat van
de ‘maghiérs’.

Eerst zijn ze zijn dromen binnen-
gedrongen vooraleer zich aan hem
op te dringen door toedoen van
zijn penselen en zich op zijn doe-
ken te installeren.

Later begonnen ze zich ietwat
benauwd te voelen in dit vlak uni-
versum en hebben ze hun doeken
verlaten en voor de ‘3 dimensies’
gekozen.

Ze wilden praten, terwijl de kun-
stenaar intussen was overgegaan
tot de animatie in Flash.

Maar de maghiérs hebben er nooit
genoeg van, ze hebben immers zo
veel te vertellen!

En 2 boekwerken geschreven en
geillustreerd door de kunstenaar
hebben gevolg gegeven aan dit
grote avontuur om in 2008 van de
pers te rollen.

Volgens de auteur zouden de-
maghiérs sedert het begin der tij-
den hebben bestaan, dat beweert
hij althans!

‘Transfert au pays des maghiens’
is de geschiedenis van Dédé, een
niet zo gelukkige jongen die kennis
zal maken met Max, de maghiér.
Dankzij deze ontmoeting zal Dédé,
in de loop van één enkele nacht,

n het atelier van beeldend kunstenaar Di
d als een mysticus, een utopist, een filosoof of een:
en geeft zichzelf als bijnaam ‘de maghiér’

Cevectonseerde tekening op PC

Terracotta

Schets met viltstift

een blitzbezoek naar het land van
de maghiérs kunnen afleggen.
Uiteraard zal het geluk op de
afspraak zijn!

Dit verhaal dat binnenkort op een
audio CD beschikbaar zal zijn, dis-
tilleert de essentiéle waarden zoals
het respect, de vrijgevigheid, de
tolerantie, evenals de waardering
voor zichzelf en voor de anderen.

Het parcours van Didier
Maghe

Als vieemd en op zichzelf
staand werk heeft de
geschiedenis van de
maghiérs de beperkingen van
onze grenzen overschreden
en daarvan getuigen de
talrijke individuele
tentoonstellingen in Belgié
en in het buitenland.

We vermelden onder meer:
Brussel, Parijs, Amsterdam,
Den Haag om er slechts
enkele te vernoemen.
Verscheidene
televisiereportages werden
aan hem gewijd, meer
bepaald een uitzending op de
RTBF in 2007 in het
programma ‘Au quotidien’.

In het boekwerk ‘Les maghiens —
Légendes revisitées' brengen de
maghiérs terug een bezoek aan 4
eeuwenoude legenden.

Maar misschien is het woord ‘gere-
veleerd’ hier eerder op zijn plaats?
In elke van deze kleine histories
zouden onze vrienden inderdaad
eerder zijn opgetreden als beschei-
den acteurs!

Droom of werkelijkheid? Didier
Maghe besluit met de woorden:
“Misschien is het uiteindelijk wel zo
eenvoudig als wat: een droom
waaraan men zich vastklampt tot-
dat hij een werkelijkheid wordt !”

Waar komen ze vandaan, wie zijn
ze, wat doen ze?

Op deze vragen geeft Didier Maghe
een antwoord tijdens de bezoeken
die hij organiseert in zijn atelier in
Morlanwelz. a

Terracotta

Toekomstige tentoonstellingen (2009)

In februari zal een retrospectieve tentoonstelling
met als titel ‘De maghiérs - Van de hel naar het
paradijs’ door het cultureel centrum ‘Le Sablon’
van Carniéres worden georganiseerd.

Een andere tentoonstelling zal volgen in de
Galerie Art Pero in Crupet.

Voor meer informatie:
Didier Maghe
Rue des Violettes 11
7140 Morlanwelz
+32/(0)64 44 11 12
http: //www.maghe.info
Bezoek aan het atelier op afspraak
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